
Wat een vreemde, maar warme gedachte; het schrijven van de eerste kerstbrief aan alle gasten 
die wij dit jaar hebben mogen verwelkomen in ons vakantiehuis “Jessea”.  
Toen wij in 2015 de te koop staande “ruïne” zagen hadden we wel meteen ideeën over hoe het 
zou kunnen zijn.  
Dat het gelukt is om vanaf 30 juni dit jaar onze eerste gasten te mogen verwelkomen geeft ons 
een heel fijn gevoel.   
Wij willen bij dezen ook iedereen bedanken voor de mooie berichten in ons gastenboek. 
 
Met de beslissing”Jessea” te kopen hebben wij meteen ook de beslissing genomen ons leven 
radicaal te veranderen. 
Na 25 jaar (internationale) kantoorbanen zouden wij vanaf nu gaan leven van de verhuur van 
ons vakantiehuis en ons eveneens nieuw opgezette klusbedrijfje.  
En hoewel het voor ons natuurlijk een belangrijke bron van inkomsten is, is het voor ons ook 
belangrijk, om onze gasten net zo te laten genieten van deze prachtige omgeving als wij dat 
ook nog steeds doen.   
Wij ontdekken ook nog iedere keer dat we erop uit trekken nieuwe dingen.   
Gelukkig lezen we dan ook vaak terug in het gastenboek, dat een week echt te kort is, geloof 
ons, een maand ook! 
 
Toen we in het voorjaar bijna klaar waren met de renovatie zijn we gaan nadenken hoe we ons 
huis zouden gaan verhuren.  
We hebben besloten “klein” te beginnen met de site Vakantiehuisfrankrijk.nl.  
Daarop hebben wij zo veel respons gekregen, dat we de hele zomer gasten hebben gehad en 
dat we tot nu toe ook nog niet op andere sites of bij een andere organisatie zijn aangemeld.  
Niet verwonderlijk is dan ook, dat tot nu toe al onze gasten uit Nederland zijn gekomen.  
We zijn ook niet verbaasd,  dat er maar twee huurders zijn geweest zonder huisdier.  
Iets waar we ook even op terug willen komen, iedereen heeft het huis netjes achtergelaten 
zodat het ook voor gasten zonder hond een net en schoon huis is. 
 
Ook moesten we natuurlijk een naam voor het huis verzinnen en dat viel nog helemaal niet 
mee.  
Hoe verzin je een naam men begrijpt en die ook nog eens aangeeft waar het om gaat.  
Van alles geprobeerd maar we kwamen er niet uit. 
Uiteindelijk hebben we gekozen voor  samenvoeging van de naam van onze hond (Jessy) en 
de zee.  
Onder het mom van huisdieren welkom en vlak bij zee. 
 
Eenmaal besloten dat we vanaf eind juni zouden gaan verhuren, bleek dat de eerste 
reserveringen zo snel binnen kwamen, dat we zelf geen tijd meer zouden hebben om ons huis 
eerst zelf te testen.  
Natuurlijk hebben tijdens de renovatie zoveel mogelijk nagedacht over praktische zaken 
variërend vanaf de indeling van de ruimtes tot en met de plaatsing van de (vele)stopcontacten 
en lichtpunten, maar uiteraard weet je van te voren nooit of je niet iets belangrijks over het 
hoofd ziet of verkeerd in schat.  
We hadden ons in het begin dan toch ook wat zekerder gevoeld als we er eerst zelf een paar 
nachten waren gebleven.  
Toen de tweede week bleek, dat het plateautje voor de koelkast net te klein was en dat hij naar 
voren dreigde te vallen, waren we daarna opgelucht dat de overige suggesties deze zomer 
bestonden uit het missen van een vlamverdeler op het fornuis, het ontbreken van een deksel 
voor de grootste pan en wat weinig kastruimte in de keuken.  



Die puntjes hebben we inmiddels opgelost, we hadden “erger” verwacht. 
Toen medio september onze laatste zomergasten naar huis waren, hadden we het huis enkele 
weken voor onze ouders vrijgehouden, dat waren meteen ook onze eerste eigen ervaringen 
met het huis, op bezoek bij onze ouders.  
Daarna nog een keer huurders en eind oktober hebben we besloten om zelf een weekeindje op 
vakantie naar “Jessea” te gaan, dat werden uiteindelijk twee weken! 
Een beetje ongemakkelijk om  over je eigen huis te zeggen, maar wat een lekkere plek is het 
toch. 
 
Buiten de eerder genoemde puntjes hebben we  meteen een paar kleine veranderingen 
doorgevoerd: 

• Een stopcontact naast het blauwe kastje in de gang handig om de telefoon op te laden. 
• En ook hebben we een lampje op dat kastje gezet. 
• Ook heb ik het lampje boven de bank aangesloten, kun je als het donker is ook daar 

lezen. 
• In de douche hebben we een klein randje geplakt zodat het water er niet meer uit loopt. 
• Het idee om een beugel in de douche te monteren zodat in en uitstappen wat 

gemakkelijker wordt hebben we ook uitgevoerd, blijkt vooral handig om de handdoek 
over te hangen . 

• Meer hebben wij eigenlijk ook nog niet kunnen vinden of het moeten de 
vensterbanken zijn. Die zijn nog niet af, het likje verf erop is nogal kwetsbaar en ze 
zijn een beetje smal. 
 

De badkamer is voor de winter ook meteen wat voller gezet, er staat nu ook een 
condensdroger. 
Het kippenhok links achter in de tuin helemaal boven is inmiddels ook afgebroken en deze 
winter ruimen we het gangetje en schuurtje naast het huis op. 
Verder plannen we het afbreken van het witte schuurtje links achter in de tuin en het verder 
afwerken van de zijgevels (cosmetisch). 
Ook heb ik het materiaal klaar liggen om het terras voor de helft te overkappen, fijn om droog 
buiten te kunnen zitten als het regent. 
Omdat wij ook graag ons huis buiten het hoogseizoen willen verhuren bieden wij jullie als 
vrienden van Jessea een korting van 20% aan op de dan geldende huurprijs op boekingen 
buiten het hoogseizoen( juli-augustus). 
 
En dan het gastenboek, het eerste dat wij altijd doen  na het openen van de deur is zoeken naar 
het gastenboek…… Heerlijk om te zien dat het andere deel van onze opzet, namelijk mensen 
een fijne tijd bezorgen, ook is gelukt! Een paar dingen zagen we steeds weer terugkomen 
zoals: 

• Gelukkige honden als ze zich realiseren dat de hele tuin voor hun is. 
• Een week is veel te kort. 
• Na een paar dagen zo ontspannen dat men de tijd vergeet. 
• Wat een prachtige afwisselde omgeving. 

 
 



Ook over het huis zelf is veel geschreven, met name de lekkere bedden, de lichtinval maar 
ook de complete uitrusting en inrichting vallen in de smaak. 
Natuurlijk werd ook de tuin met de zitjes niet alleen door de honden gewaardeerd.  
Helemaal mooi (omdat ik zelf nooit kook en alleen de afwasmachine kan bedienen) waren de 
complimenten over de keuken; compleet ingericht,  goed ingedeeld en knus.  
En vooral van generatiegenoten  kregen we complimenten over de interessante boeken, 
platen, CD, DVD en video collectie. 
Wij zijn heel blij dat ons idee van een compleet ingericht huis met meer dan alleen 
basisvoorzieningen wordt gewaardeerd.  
Onze insteek is en blijft; hoe zouden we het zelf willen zien als we Jessea zouden huren. 
 
Hoewel we er geen enkele invloed op hebben moet het toch worden vermeld; Het weer in 
2018.  
Terwijl we deze kerstbrief schrijven heeft iedereen alweer zijn vrolijk gekleurde 
knipperlampjes en aan de dakgoot hangende Kerstmannen tevoorschijn gehaald, maar is het 
geen winterweer.  
Het is niet koud, maar we zien de regen voor het huis langs waaien.  
We kijken al weer uit naar alle gezellige kerstmarkten die de hele maand december in alle 
dorpjes en stadjes zijn.  
Afgelopen weekend hebben we die van St.Valery  sur Somme en Criel sur Mer bezocht, 
gezellig.  
Maar wat was het een uitzonderlijk goed weer dit jaar en dat meteen tijdens ons eerste 
seizoen.  
We zeggen vaak dat het hier in het voorjaar op zijn mooist is, aangename temperaturen en 
minder regen dan in de zomer.  
Dit jaar dus niet, bijna de hele zomer droog en aangenaam warm. 
 
 
De Baie de Somme, de krijtrotsen maar ook de rijke historie zijn voor veel mensen een 
onbekend stuk Frankrijk (of het moet zijn dat men er ooit door is gereden, op weg naar 
Normandië, Bretagne of nog verder).  
Maar velen van jullie hebben “Jessea” gevonden, juist omdat men weer eens terug wilden 
naar dat ruige, onbekende stukje van de Noord Franse kust.  
Of om er een keer een groter deel van de vakantie door te brengen voordat men doorgaat naar 
Bretagne. 
“We zijn hier 15 jaar geleden geweest met vrienden. Ik was weer vergeten hoe mooi het hier 
is. Prachtig, die steile rotsen, al die kleuren van de stenen, het mos, de aangespoelde 
schelpen, het wit van de kalk, het water wat van donkergrijs naar lichtgroen kleurt.... De lucht 
die dan weer diepgrijs is, dan weer licht, en dan weer bijna blauw (…). 
 
 
Wij willen iedereen bedanken en wensen jullie een 
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