
Kerstbrief 2022 
Het is november en pas nu begin je te merken dat de zomer voorbij is. 
Op een enkele uitzondering na zal bijna iedereen dit jaar prachtig weer hebben 
gehad, erg warm en nog nooit zo weinig regen. 
De tuinen hadden het er wel moeilijk mee want eind augustus was er geen sprietje 
gras meer dat is nu wel anders, het maai seizoen is gewoon opnieuw begonnen. 
Wij denken dat het weer onterecht een van de hoofdredenen is waarom men deze 
streek voorbij rijdt want, zo dicht bij Nederland en België, dan kunnen we net zo 
goed thuis blijven. 

Bovenstaand de alinea waarmee ik deze kerstbrief was begonnen… nu is het 21 
december, de kortste dag, en we hebben er al een echte winterweek op zitten. 
Maar ook voor vorige week gold dat het hier ondanks de kou ook goed toeven 
was, droog, zon en geen wind. Zojuist nog lekker op het strand met de hond 
gewandeld. We zijn zelf net terug van een weekje vakantie, wat is een huisje huren 
toch een luxe. We verhuren zelf, maar waren bijna vergeten hoe fijn dat is. 

Vers mooi wit krijt, net gevallen op het strand van Ault 

De rotsen ‘leven’, maar ook de omgeving staat ook niet stil met overal nieuwe 
activiteiten, voor fietsers is er veel veranderd. 
Vanuit Saint Quentin blijft het nog even lastig, vanwege de trappen bij het huis en 
de afwezigheid van een fietspad voor de deur, maar Ault ligt langs de nieuwe 
fietsroute. 
Die maakt veilig fietsen van Duinkerken (Bergues voor de Chi’ti onder u) tot aan 
Rouen (tot Dieppe langs de kust) mogelijk. 
En een nieuw fietspad tussen Le Tréport en Gamaches langs het riviertje de Bresle 
en haar meertjes door de vallei en dus vlak. 
Ook is er een fietspad op een oud spoorwegtraject in ontwikkeling. 

Even een paar kleinigheidjes in en om het huis van afgelopen jaar; 

in Ault is de gang naar het toilet en slaapkamer nu echt een deel van het huis, er 
zitten echte ramen en een echte deur in. En er ligt zelfs een geïsoleerd dak op, je 

hoort nu niet zo goed meer of het regent  De grootste winst is dat mannen nu 
een toilet met zeezicht hebben. 

Afgelopen maand is de balustrade om het balkon vernieuwd, die is nu van hout en 
ook zijn de schaapjes verzorgd. 
Maar door slechte voorbereiding en gebruik van restjes verf is het nog maar de 
vraag hoe lang ze er zo gezond uit blijven zien. 



Die staan er gekleurd op. 

De afwasmachine van Chateau Beau deed op een gegeven moment raar en dat 
leek met het contact in het deurtje te maken te hebben want met een beetje 
duwen en trekken was alles weer normaal. Na opnieuw een probleem hem eens 
helemaal naar voren gehaald en toen bleek de stekker tegen deze achter isolatie 
te plakken en door het bewegen was die simpelweg uit het stopcontact gegleden. 
Die bedenk je niet zomaar. 
Het dorp zelf is onherkenbaar veranderd en we horen en zien dat er tegenwoordig 
het hele jaar door wat te doen is. 
We moeten er zelf nog aan wennen dat ons achtergebleven dorpje ineens weer 
een populaire badplaats is geworden. 
De klok in het Belfort is niet veranderd, links nog steeds tien voor tien en rechts 
draait nog steeds met een half uur per minuut met dan een halve minuut pauze 
op het hele uur…..inmiddels, eind december, doet de rechter klok het alweer een 
tijdje, maar we hebben nog moeite om hem te vertrouwen. 
Afgezien van een paar dagen geen internet was er verder niet heel veel spannends 
te melden, geen nieuws is goed nieuws. 

Voor Jessea was de picknick bank in de tuin achter een succes en dat was het 
wel….. 
Of het moet zijn dat toen ik eindelijk de moed had verzameld om het 
broodnodige snoeiwerk te gaan doen onze trouwe hakselaar meteen kapot ging. 
Ik heb hem weer gemaakt en heb me voorgenomen in januari een nieuwe poging 
te wagen. 
Aan een fietsenhok en parkeerplaats voor het huis zijn we nog niet begonnen, 
maar er is al wel een idee hoe dat kan worden gerealiseerd. 
Als laatste hebben we dit najaar een grote olijf en een palm in de tuin gezet om 
het vakantiegevoel te versterken. 

Er blijven natuurlijk altijd wel wat vermeldenswaardige gebeurtenissen, maar die 
zijn altijd grappig en positief, op eentje na…. , laten we zeggen dat we het huis 
maar net op tijd klaar hadden en dat dit alleen maar is gelukt omdat de nieuwe 
gasten later kwamen. 
Nou vooruit, nog één dan, onze buurman kwam een keer langs omdat we gasten 
hadden, die hun honden dag en nacht buiten hadden en die zo hebben staan 
blaffen dat een paar van zijn kippen het niet hebben gered en de buurt niet heeft 
kunnen slapen dat was wel jammer, verder weer alleen maar positieve ervaringen 
en blije gasten. 

Normaal noemen we niemand bij naam, maar in dit geval noemen we toch serie-
terugkomers Anne-Marie, Jean-Paul en Joep toch even bij naam. Dankzij hun 
medewerking heb ik tijdens het seizoen een wespennest onder het dak aan 
kunnen pakken (heb je die foto’s nog van mijn oorlogsuitrusting?) 



Ook hebben we ze tijdens hun tweede bezoek dit najaar ik ze kunnen gebruiken 
als testpersonen voor het nieuwe verhoogde toilet, waarvoor dank en tot volgend 
jaar. 

Score na een half uurtje op het strand bij Cayeux…. 

Als ieder jaar voel ik, en schrijf ik dat het wel weer een onsamenhangend spontaan 
verhaal wordt waar de lezer ongetwijfeld hier en daar moeite moet doen om te 
begrijpen wat er wordt geschreven. 
Dank voor het doorzettingsvermogen, het doel is om onze gasten eraan te 
herinneren dat de vakantie afgelopen jaar alweer zo lang geleden is dat en dat de 
volgende vakantie nog zo ver weg lijkt, nu is het perfecte moment om even terug 
te denken aan de zon, het strand, de dropjes, de krijtrotsen en al het andere 
goede dat deze omgeving te bieden heeft en waar onze huisjes er hopelijk toe 
hebben bijgedragen dat jullie na een lange dag lekker tot rust hebben kunnen 
komen. 

Totaal niet relevant, maar iets wat we door de jaren heen hebben geleerd is dat er 
twee uitersten en alles er tussenin zijn als gasten aankomen. De ene raakt niet 
uitgevraagd, neemt als onze antwoorden en ongevraagde informatie in zich op en 
lijkt onverzadigbaar en aan de andere kant komen gasten soms vermoeid aan en 
denken dan maar aan een ding, rust! 
Beide uitersten zijn begrijpelijk en we proberen dat zo goed mogelijk aan te 
voelen. 

Er zijn ook vragen waar we eigenlijk geen antwoord op kunnen geven; 
Waar kunnen we lekker eten? 
Waar kunnen we lekker wandelen? 
Waar zijn de winkels? 
Waar is het strand? 
Met deze vragen heeft iedereen een andere verwachting dus is het onmogelijk 
daar een antwoord op te geven want, wat vind je lekker, hoe ver is een lekkere 
wandeling wat wil je kopen of bedoel je zand of de kliffen of het dichtst bijzijnde 
water? 
We proberen deze op zich overigens wel legitieme vragen zo goed mogelijk te 
beantwoorden in ons handboek. 

Dit jaar waren er wederom veel ’terugkomers’, voor ons een groot compliment, 
maar wat ook opvalt, is dat steeds meer gasten voor twee of drie weken boeken. 
En het is mooi om te zien dat sommigen van jullie net als wij zo zijn gegrepen 
door deze regio dat jullie ervoor kiezen in hetzelfde jaar verschillende seizoenen 
te genieten. 



Net als afgelopen jaren geldt, dat terugkomende gasten 10% korting krijgen en 
dat we het waarderen al jullie ons zouden willen beoordelen op Google Maps 
(zoeken op de naam van het huis; Jessea of Chateau Beau) of op de site waar jullie 
ons hebben gevonden, vakantiehuisfrankrijk of marktplaats. 

Wijzelf hebben deze zomer weer in onze slagerij gewoond. 
Het abattoir en de stallen zijn nog steeds werkplaats en opslag voor ons 
klusbedrijf, maar de winkel en het huis zijn weer een beetje meer ‘af’. 
Het doel is, deels gedreven door budget en deels door de uitdaging, om het 
geheel te renoveren met alleen maar gerecyclede materialen en spullen die we 
overhebben van vroeger en van klussen bij klanten. Alleen de stroom is helemaal 
nieuw en we hebben ook een offerte aangevraagd voor een compleet nieuw dak, 
want dat is voor ons tweetjes teveel werk, maar verder is alles al eens eerder in 
gebruik geweest. 
We sliepen altijd al in de winkel, maar dat had een paar nadelen. 
Omdat het pand al honderden jaren oud is willen mogen we niet zomaar de 
buitenkant veranderen. 
Wat dus betekend dat we in een on-geïsoleerde etalage met ochtendzon sliepen. 
De eenvoudigste oplossing was om een muurtje in de slaapkamer te zetten 
waardoor zowel licht als geluid niet meer zo makkelijk in de slaapkamer komen 
zonder dat het er van buiten anders uitziet. 
Dat is nu gelukt en ’s ochtends worden we niet langer wakker van de geluiden op 
straat, maar worden we wakker en horen dan pas de geluiden van buiten, wel zo 
fijn. 
Verder daar niet veel gedaan omdat we een grote totale renovatieklus hadden 
voor een klant die de hele zomer heeft geduurd. 

Onze slagerij in Bourseville. 

En dan jullie ervaringen, het eerste wat we doen als we het huis in orde maken 
voor de volgende gasten is het gastenboek dat is voor ons, maar ook voor jullie 
heerlijk om te lezen, een paar willekeurig gekozen geanonimiseerde commentaren 
staan ook online. Wat ons opvalt, is dat alle gasten van Jessea een commentaar 
achterlaten maar bij Chateau Beau bijna niemand, we gaan nu een ander formaat 
gastenboek neerleggen, misschien dat dat meer uitnodigt? 

Dit jaar weer een stijging gezien van het aantal Vlaamsee gasten wat komt door 
vakantiehuis Frankrijk. 
Het aandeel van Marktplaats wordt iets groter, net als via onze eigen website. Prijs 
en kalender zijn overigens overal hetzelfde. 
Waar vorig jaar ineens maar de helft een hond bij zich had is dat nu toch weer een 
overgrote meerderheid, dat was dus een uitzondering en geen trend. Overgrote 
meerderheid komt met zijn tweeën, met hond. 



Als u zo tijd heeft, kijk en geniet nog even van de herinnering en de mooiste fotos 
die jullie hebben gemaakt. 
Voor onze site heb ik het idee om meer foto’s te plaatsen dus als u een mooie 
foto heeft die wij mogen plaatsen, graag. Want iedereen kijkt anders en wat is het 
toch mooi hier, wij zijn hier ook nog lang niet uitgekeken! 

Zo heel informatief was het dit jaar niet, maar als ik nog meer anekdotes erin wil 
verwerken wordt het veel te lang en ik wil iedereen complimenteren die nog niet 
is afgehaakt van mijn gehak op de tak….. 

O ja ik moet nodig de heggen bij Jessea snoeien…….. 

Fijne feestdagen en hopelijk tot een volgende keer, 

Manon & Maarten 


