Het kerstgevoel is, bij ons in ieder geval, ver weg. Maar na de gebruikelijke dagen van afstel, ook wel met

mooiere woorden ‘mentale voorbereiding’ en geholpen door de regen is hier dan toch de kerstbrief van
2023. Zoals jullie ondertussen wel gewend zijn belooft ook deze kerstbrief weer heerlijk
onsamenhangend te worden en hebben we nog steeds geen cursus schrijven gevolgd.

Eerst het meest voor de hand liggende; het weer. Over het algemeen was het iets minder warm en
natter dan de afgelopen jaren, net als in Nederland dus. Dat was niet voor iedereen even leuk want we
hadden zowel in juli als in oktober gasten die twee weken regen hebben gehad. Gelukkig was voor deze
pechvogels gezien de commentaren in het gastenboek de vakantie alleen letterlijk, maar niet figuurlijk in
het water gevallen.

Ondanks dat we er nu toch al zes zomers op hebben zitten dat wij verhuren zien we nog ieder jaar een
stijgende lijn in de bezetting. Dit jaar hebben wij vanaf mei tot en met oktober eigenlijk doorlopend
gasten mogen ontvangen. Wat opviel is dat steeds meer mensen terug willen komen en, het beste
compliment voor ons, er al tijdens het verblijf opnieuw werd geboekt voor later in het jaar of volgend
jaar. Het mooiste voorbeeld zijn gasten die in het voorjaar twee weken hadden geboekt en voor het
eerst in Frankrijk waren. Tijdens het verblijf hebben ze meteen de laatste twee vrije weken in de zomer
geboekt en aan het einde van de zomervakantie was ons andere huis nog een week vrij, dus zijn ze daar
nog maar naar toe verhuisd. Inmiddels hebben ze een cursus Frans aangeschaft en voor volgend jaar drie
weken voorjaar, drie weken zomer en twee weken najaar geboekt! Met sommigen van jullie hebben we
ondertussen ook een vriendschappelijke band opgebouwd waardoor we soms in ons eigen huis op
bezoek komen ;)

Dan een paar vermeldenswaardige meestal grappige gebeurtenissen van het afgelopen jaar.

Tegen zessen besloot ik toch de huurders te bellen of ze al weten hoe laat ze aan dachten te
komen; helemaal vergeten dat dat vandaag al was, wij dachten dat het maandag was .....

In het voorjaar liepen we tegen een koopje voor nieuwe ligstoelen aan, meteen zes stuks
gekocht en na ongeveer drie weken waren er nog twee over. Dus voel je niet schuldig en nee, je
hoeft niet op dieet ......

Tijdens een voorjaarsstorm hebben beide parasols het begeven ......



Het eerste gastenboek van Jessea is nagenoeg vol, nu Chateau Beau nog, onze gasten daar

missen waarschijnlijk een tafel om aan te schrijven;) ......... Online beoordelingen op
bijvoorbeeld Google worden helaas ook nog nauwelijks gegeven i ......

In Jessea zeg ik tegen iedereen hoe de gasflessen werken en dat we in al die jaren nog steeds de
flessen niet hadden verwisseld. Dit voorjaar was het dan zover, beide flessen op hetzelfde
moment leeg. Dat had ik dus niet goed gecontroleeerd .....

En ergens gedurende de zomer is het huis naast Jessea verkocht, aan franstalige Belgen die er
hun tweede huis van maken ..... ook is buurman René vertrokken, met z'n kippen .......

De enorme veranderingen in het dorp Ault vallen bij bezoekers goed in de smaak, het is er niet
meer stil en uitgestorven ’s avonds. Veel terrasjes en vertier, ook doordeweeks en buiten de
vakantie periodes.

En iedereen vergeet wel eens wat, ook bij ons. Geen probleem als het belangrijk is sturen we
het na, bewaren het voor de volgende keer of zoals ook is gebeurd, we komen het over een
maandje wel even ophalen .....

Daarop aansluitend vonden wij in een en dezelfde week in beide huizen schoenen die waren
vergeten. Een paar mocht in de vuilnisbak en het andere hebben we opgestuurd, we hebben ons
daarbij overigens niet vergist ;)

En misschien wel het meest zinloze feitje, we hebben nog nooit zo veel gasten gehad met een
Nissan Xtrail als dit jaar, drie maar liefst ..... Vorig jaar waren dat overigens de Volvo V70’s.

We wilden nog schrijven, dat we dit jaar geen annuleringen hebben gehad en dat we de hele
maand december hadden verhuurd. Helaas hebben onze laatste huurders van het jaar door
vervelende omstandigheden moeten annuleren.

Dit jaar een afwasmachine en een waterkoker gesneuveld en is er een sleutel verloren. Evenals
de al eerder genoemde parasols en ligstoelen en natuurlijk zo hier en daar wat keukengerei.



We waarschuwen er voor als we onze getijden klok uitleggen, maar dit jaar was het weer zover, een
Nederlands stel dat bij het opkomende water ingesloten geraakt tussen de zee en de kliffen en moest
worden gered met hulp van helikopters en boten .

Wat ook zo fascinerend is, voortbordurend op eb en vloed, het extreme verschil tussen eb en vlioed. Eris
hier altijd een groot verschil van rond de 7 a 8 meter tussen eb en vloed.

Maar het verschil tussen spring- en doodstij is ook enorm. Zo is bijvoorbeeld bij springvloed volgend jaar
11 maart, het water bij eb maar 62 centimeter boven de nullijn op zeekaarten maar bij vloed maar liefst
1117 centimeter hoog. Een verschil van ruim 10 meter. Een paar weken daarvoor ‘en daarna) staat
tijdens doodtij het water bij eb altijd nog 391 cm boven de nullijn, maar bij vioed op slechts 714 cm, een
verschil van zo’n 4 meter. Uiteraard kan een stevig briesje deze verschillen nog veel groter maken. Het is
dus niet zo vreemd dat veel mensen zich moeilijk voor kunnen stellen te worden ingesloten door het
opkomende water. Het is een continue flow die zoals iedereen wel weet wordt veroorzaakt door de
stand van de zon en maan. Als we hier nog dieper op ingaan wordt het een heel ingewikkeld verhaal,
maar het blijft zo fascinerend, dat wij altijd rond eind maart en eind september bij volle maan een paar
bezoekjes aan bijvoorbeeld Le Crotoy of Cap Hornu brengen.



Eb en vloed tijdsverschil minder dan een uur (Cap Hornu)

Ons project in Bourseville heeft ook niet stil gestaan. Het is een gezellig huis, de oude slagerij van het
dorp waar wij met veel plezier ’s zomers wonen. De stallen zijn voor opslag van materiaal terwijl het
abattoir onze werkplaats is. Wonen doen we in het daarvoor bedoelde deel maar slapen doen we niet
boven, maar in de oude winkel. Dit jaar zijn we verder gegaan met het plaatsen van dubbel glas en is de
helft van het dak volledig vernieuwd. Dat zijn we nu aan het isoleren en van de bovenverdieping wordt
een mezzanine/vide gemaakt die wordt toegevoegd aan de woonkamer. De andere helft van het dak
wordt als alles volgens plan verloopt begin volgends jaar vervangen. Maar Bourseville is altijd het project
waar we mee aan de slag gaan als we niks anders te doen hebben dus het zal nog wel jaren duren
voordat dat klaar is.




De zeldzame Rayon Vert, het bestaat echt

Al jaren heb ik beloofd onze website aan te pakken, dat gaat nu echt gebeuren. We laten me hierbij
professioneel ondersteunen.

En dan last but not least het grootste nieuws. Eind januari worden we eigenaren van een grondstuk in
St Quentin la Motte waarop wij in de komende jaren een of twee huisjes gaan bouwen. Alles is nog
mogelijk en we noemen het project nu nog ‘de camping’, maar vanaf 2025 denken we ook daar een
mooie vakantieplek te hebben gecreeérd. Nieuws volgt ....




